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Diverse bevrijdingsfeesten. Bron: Pinterest

In alle vrijheid, 75 jaar lang

Het valt eigenlijk al niet meer op, dat in

Nederland vrede en vrijheid als ‘gewone’

woorden worden uitgesproken. Wij
leven in een land waar je jezelf kan zijn,
waar je een mening mag hebben.

Vrijheid om een opleiding te kiezen,
vrijheid van wonen. Geen militairen
die naar het ausweis vragen, geen
beroepsverbod, geen willekeur.
Geen jodenster.

“WI1J LEVEN IN EEN LAND WAAR JE JEZELF KAN ZIJN”

s

IN ALLE VRIJHEID

Wel een parlement, een grondwet zodat
ledereen voor de wet gelijjk is.

De prijs van die vrijheid?

Dat die ook na 75 jaar moet worden
bewaakt en gekoesterd.

In elke straat, ieder dorp, elke stadswijk.

Elke dag weer.

Dansende verpleegkundigen staken in het Hoornse Ziekenhuis voor een beter loon.
Bron: NHD.

Burgerprotest begin jaren 80. Bron: NHD
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